Onze Missie

Wij zetten ons als culturele organisatie in om kennis en bewustzijn over het trans-Atlantische
slavernijverleden te vergroten. Door samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners,
opdrachtgevers en fondsenpartners worden activiteiten ontwikkeld die inspelen op
maatschappelijke behoeften. Met deze inzet willen wij bijdragen aan een inclusieve samenleving
waarin gelijke kansen, welvaart en wederzijds respect centraal staan.
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Onze Visie

Onze visie richt zich op gemeenschappen die historisch zijn geraakt door kolonialisme,
waaronder Afro-Surinamers, Inheemsen, Surinaamse Chinezen, Hindostanen, Javanen en
Curacaoénaars. Door informatievoorziening en ondersteuning willen wij het maatschappelijk
bewustzijn vergroten en bijdragen aan een breder begrip van deze gedeelde geschiedenis en de
betekenis ervan voor de huidige samenleving.




